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Klein vrouwtje, dreigende taal:
“We live in a world without
hiding places!” Met andere
woorden: wie slecht doet, kan
het kwaad niet langer verbergen.
Want: op het internet wordt elke
wandaad op weblogs naar buiten
gebracht en van persoonlijk
commentaar voorzien. Bedrijven
worden nu ook juridisch
aangeklaagd bij het
Internationale Gerechtshof in
Den Haag, waar haar man werkt.
Daarom wordt ze wereldwijd
ingehuurd voor adviezen
omtrent sociale
verantwoordelijkheid.Waarom
streek ze neer in ons land? De
Braziliaans-Amerikaanse
Deborah ‘Code Book’Leipziger
voorspelt dat Nederland binnen
vijf jaar een major CSR-capitol zal
worden.

Deborah Leipziger

Consultant Deborah Leipziger, helemaal
gelukkig in Nederland:“Vooral toen ik een
bakfiets aanschafte, voelde ik me heel
Hollands.”

De jaren van haar jeugd in Brazilië – van
haar twaalfde tot haar achttiende – zijn

bepalend geweest. Op de internationale,
middelbare school was deze dochter van een
rabbi de enige leerling die dankzij een scholar-
ship was toegelaten. Zo bevond ze zich in een
gezelschap kinderen van welgestelde ouders
die voor allerlei multinationals de wereld over
trokken en nu in São Paulo waren gestatio-
neerd. Tegenover de prestigieuze school lag de
favela, de sloppenwijk. Toen al verbaasde het
serieuze meisje zich over de enorme verschillen
tussen arm en rijk. Waarom die sloppenwijk in
een land met ook zoveel rijkdom en zoveel
mogelijkheden?
“Die verontwaardiging over onrechtvaardig-
heid is tot op de dag van vandaag mijn drijfveer
gebleven. Ik begrijp nog steeds niet waarom
grote ondernemingen, als ze zich in het bui-
tenland vestigen, plaatselijk zo weinig voor de
bevolking doen. Daar in Brazilië kwamen ze
toentertijd niet veel verder dan de sponsoring
van de shirts van het plaatselijke voetbalteam.”

Te São Paulo
Op die deftige school mag Deborah het reis-
doel voor een educatief schooluitje bedenken.
Er hoeft niet ver gereisd te worden, stelt ze
voor. Wat haar betreft steekt de klas de straat
over, richting sloppenwijk. Dat moet toch
interessant zijn, die verzameling krotten die
bij elkaar ironisch genoeg ‘De Stad van het
Paradijs’ heten: Paraisopolis. De leerkrachten
moeten er eerst een serieuze vergadering aan
wijden, maar op een dag steekt de klas daad-
werkelijk de straat over en ontmoeten de twee
werelden elkaar. Voor even. Zoveel jaar later is
de sloppenwijk er nog altijd en alleen maar uit-
gedijd. “Het goede nieuws is wel dat mijn oude
school nu een standaard programma heeft om
de kinderen uit de krottenwijk te helpen, ook
door de bibliotheek ter beschikking te stellen
en computertraining te geven.” 

Te Washington D.C.
De studierichting die ze later kiest – ‘interna-
tionale betrekkingen’ - is een vrij logisch ver-

volg. “Altijd op zoek naar antwoorden die te
maken hebben met de manier waarop rijke en
arme landen met elkaar omgaan.” In Washing-
ton D.C. komt ze te werken voor het congreslid
Lee Hamilton en raakt ze betrokken bij de tot-
standkoming van de Nafta, de handelsover-
eenkomst tussen de VS, Canada en Mexico
waarmee de belangen van in totaal 360 miljoen
consumenten gemoeid zijn. “We waren niet
erg gelukkig met de uitkomst omdat... Ik heb
toen gezien hoe het politieke bedrijf functio-
neert.” 
De eerste schreden op het terrein van wat corpo-
rate social responsability kwam te heten (maat-
schappelijk verantwoord ondernemen), zet ze
als ze betrokken raakt bij de Council of Eco-
nomic Priorities. Het is een organisatie die aan-
vankelijk is opgericht om de bedrijven in kaart
te brengen die zich het minst aan de oorlog in
Vietnam hebben verrijkt. “Het was het begin
van het kijken naar globalisering. Wij deden
onderzoek naar de achtergrond van onderne-
mingen en stelden lijsten samen van bedrijven
die zich netjes hebben gedragen. Samen met
Alice Tepper Marlin, die van Wall Street kwam,
plozen we alles uit. Ik reisde de hele wereld
over. Er bleek een enorme behoefte te zijn aan
zulke informatie die voor individuele mensen
moeilijk te achterhalen is. Door de jaren heen
is die Council zich met steeds meer zaken gaan
bezighouden, met ethisch beleggen, met fair
employment, met allerlei grote consumentenbe-
langen.”
Activisme is haar dus niet vreemd. “Ja, ik heb
met spandoeken gelopen, vroeger. Met anti-
Vietnam demonstraties mee. We waren
behoorlijk radicaal. Om grote ondernemingen
te veranderen, waren andere drukmiddelen
nodig. Voor ons was het de tactiek van the carrots
and the sticks heel belangrijk. Met andere woor-
den: bedrijven die het goed doen belonen, en
bedrijven die slecht presteren ervan langs
geven. Bijvoorbeeld door ze op een te publice-
ren lijst te plaatsen van slechtst presterende
ondernemingen. Het was mooi om te zien hoe
fanatiek ze in actie komen om van zo’n lijst af
te komen.”

Door Hetty Nietsch   

Fotografie door Chris de Bode

Amerikaanse in Amsterdam



De bedrijven willen ‘ontlijst’ worden, maar
veel liever komen ze helemaal niet op zo’n
zwarte lijst. Die ontwikkeling zorgde ervoor
dat de activiste Deborah Leipziger zich ont-
plooide tot adviseur, consultant van onder-
nemingen, zoals ook voor Heineken en TNT:
“Met mijn ervaring kan ik bedrijven en NGO’s
overal ter wereld adviseren bij het MVO-gereed
maken van hun organisatie. Dat is een hele reis
en ik help ze op weg. Die bedrijven willen
weten: wat moet ik doen om negatieve publi-
citeit te vermijden? Wat moet ik allemaal aan-
passen?” Die adviespraktijk draait inmiddels
op volle toeren. “Het geld dat ik daarmee 
verdien, investeer ik om boeken te kunnen
schrijven; handleidingen voor ondernemers,
gedragscodes op het terrein van het maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.” Haar
beroemde ‘Code Book’ is daarbij zeer bruik-
baar gebleken. Weinig mensen op de wereld
weten zo goed als Leipziger welk bedrijf met
welke ‘Code of Conduct’ welk duurzaamheids-
beleid heeft uitgerold.

Te Londen
Het werk voor de Council bracht haar naar
Europa, waar ze in Londen werd gestationeerd
om van daaruit het werk voort te zetten. “Ik heb
helaas geen familie meer in Duitsland, maar
nog wel in Italië. Dus ik kwam hier al vaak, maar
het was altijd een hartenwens om hier perma-
nent te wonen en te werken. Europeanen zijn
veel meer geïnteresseerd in de thema’s waarmee
ik bezig ben dan Amerikanen. Die weten nau-
welijks waar een land als Brazilië ligt en vragen
mij of ze daar misschien telefoons hebben.
Wereldvreemd, heel erg op zichzelf gericht.” 
Als haar man Daryl Mundis, die advocaat is, in
dienst komt van het Internationale Gerechts-
hof (Joegoslavië-Tribunaal) in Den Haag valt er
niets meer te wensen voor de familie Leipziger,
die inmiddels met drie dochters is uitgebreid.
“Mijn eigen triple bottom line”, noemt ze het, 
verwijzend naar de drie P’s van People Planet
Profit. Leipziger: “Voor mijn man is Den Haag
het centrum van de wereld! Wat daar gebeurt
aan internationale rechtspraak... Het was voor
hem geweldig om daar terecht te komen.”

Te Den Haag
Inmiddels worden er via dat Internationale
Gerechtshof ook steeds meer zaken uitgevoch-

ten die het terrein van Deborah Leipziger
raken. “Juist omdat heel veel ondernemingen
internationaal opereren, valt er internationaal
een hoop uit te vechten. Het heeft zelfs een
naam gekregen: extra-territorial suing. Zo nam
Coca-Cola in de Verenigde Staten juridische
stappen tegen een bottelaar in Colombia.”
Is het niet jammer dat veel zaken via advocaten moeten
worden uitgevochten? 
“In Amerika is social responsability veel meer een
zaak van advocaten. Elk bedrijf heeft juristen
in dienst die kijken of alles volgens de regels
gebeurt. Het komt dus minder uit het hart. In
Europa ligt dat duidelijk anders. Hier wordt er
vanuit een heel ander perspectief naar dat
onderwerp gekeken. Niet van: hoe kunnen we
rechtszaken vermijden, maar: hoe kunnen we
onze onderneming zo laten functioneren dat
we ons houden aan codes en regels?”
Hoe kijkt u aan tegen die Amerikaanse juridische vecht-
cultuur en wat moeten we er nu van denken dat die ook in
de wereld van MVO steeds opvallender de toon zet door
via de rechter bepaalde gedragingen af te dwingen?
“Het zijn natuurlijk worst case scenario’s. Sociaal
verantwoord opereren moet vrijwillig zijn.
Maar feit is: wie het niet doet, zal lijden. Ik zit
er niet mee. Als een multinational de wet
breekt, dan is het goed dat je dat bedrijf kunt
vervolgen. En het is goed dat zoiets interna-
tionaal kan, want in veel arme landen zijn de
rechtbanken zwak en niet altijd onafhankelijk.
Daarom hebben ze in Den Haag bewust 
mensen ingehuurd om naar de bedrijven te
kijken.”
Dus u juicht het toe als een consument die te veel ham-
burgers heeft gegeten, McDonald’s aanklaagt? 
“Mensen zijn natuurlijk verantwoordelijk
voor hun eigen keuzes. Maar bedrijven moeten
toch de sociale voetafdrukken van hun pro-
ducten incalculeren. Juist grote ondernemin-
gen als McDonald’s en Coca-Cola hebben
enorme mogelijkheden om mensen tot andere
keuzes te inspireren. Het is hun verantwoor-
delijkheid om hun klanten te informeren over
de consequenties van het gebruik van hun 
producten en dat geldt ook voor babyvoeding
van Numico en ijs van Ben and Jerry’s.” 
Nederland – het moet gezegd – is een land naar
haar hart. “De belangstelling die ik hier heb
aangetroffen als het om mensenrechten en
andere belangrijke onderwerpen gaat, is uniek.
Organisaties als Novib, Max Havelaar en

Amnesty International zijn zo goed bezig. Niet
voor niets kreeg Amsterdam het hoofdkwartier
van het GRI, het Global Reporting Initiative,
dat wereldwijde richtlijnen opstelt die onder-
nemingen helpen hun prestaties op het terrein
van de duurzaamheid te presenteren. Ik geloof
echt dat Nederland in de komende twee tot vijf
jaar een major CSR-capitol wordt.”
En Nederland als land om in te leven? Er is
nogal wat geklaag van ex-pats te horen, over
gebrek aan kinderopvang en zo. “We hebben
zulke leuke nieuwe vrienden gekregen. Ik zal
nooit vergeten hoe de buren ons soep en eten
brachten toen we net in ons huis waren gear-
riveerd, en dat ze me in het ziekenhuis opzoch-
ten toen onze tweeling was geboren. Ons gezin
is heel Europees geworden. Vooral toen ik een
bakfiets aanschafte, voelde ik me heel Hol-
lands. En toen ik pas ook nog voor de gemeen-
teraadsverkiezingen mocht stemmen, ging er
zo’n Hollands gevoelsgolfje door me heen.”

Te Amsterdam
In Den Haag wonen, is een ding, maar hoe
kijkt deze vrouw-van-de-wereld aan tegen het

ondeugende Amsterdam? “Ik ben dol op
Amsterdam. Het is licht, het is energie en het is
verleden en toekomst in een. Alleen de coffee-
shops... Daar erger ik me aan, vooral als ik van
die verdwaasde toeristen zie rondlopen.”
Inmiddels heeft ze cliënten all over the world die
zich met haar hulp willen indekken tegen aan-
vallen van buiten af – de concurrentie zal het
niet nalaten om omissies via de een of andere
weg openbaar te maken of aan te klagen. Je zou
toch denken: als een bedrijf sociaal verant-
woord wil opereren, dan moet ze dat doen
omdat ze dat echt wil, niet omdat het moet?

“Het moet. De moderne consument eist het.
Mensen willen weten waar de producten van-
daan komen. En omdat de concurrent kan aan-
geven waar het allemaal vandaan komt, kun je
niet meer achterblijven.” Het kan niet anders
of er wordt in bedrijfsverslagen en op andere
manieren, ook een behoorlijk potje gelogen.
“Ja, het is natuurlijk niet goed als gezegd
wordt: wij stellen een ethische commissie aan
en wij bepalen waar die commissie naar mag
kijken. Of erger: waar ze niet naar mag kijken.
Op die manier houden ze zelf alle kaarten in
handen. Zo’n internationale standaard voor

arbeidsnormen, de SA 8000, ik heb meege-
werkt aan de totstandkoming ervan, eist dat
controles in meer dan vijftig landen worden
uitgevoerd door buitenstaanders die onafhan-
kelijk zijn. Vooral de klachtenbehandeling is
een goede maatgever. Bedrijven die daar open
over zijn, en open voor staan, zijn dikwijls op
de goede weg.”

Te Davos
Modern schrikbeeld: als bedrijf via internet
aangeklaagd worden. De schrijvers van
weblogs kunnen als klokkenluiders behoor-
lijke tikken uitdelen. Moest de aangever
vroeger maar afwachten of de krant belang-
stelling voor een misstand had, nu kan ieder-
een via deze informatiebron zelf de wereld
duidelijk maken wat er speelt. Deborah: “We
live in a world without hiding places. Bedrijven
lopen enorme risico’s. Fouten, misstanden,
schendingen van mensenrechten worden
binnen de kortste keren aan de grote inter-
netklok gehangen. Weblog-atttacks zijn aan de
orde van de dag.”
Aan de andere kant zijn veel bedrijven zo
gesloten als een oester en huren ze vaardige
public relations-functionarissen in om het
beeld naar buiten toe zo rooskleurig mogelijk
voor te stellen. “Soms doen ze zich inderdaad
zo mooi voor. En ik ben altijd op mijn hoede.
Als een bedrijf laat weten: wij hebben al onze
leveranciers gecheckt en alles is in orde, dan
zeg ik: onmogelijk! Niemand weet alles. 
Niemand kan alles nagaan. Wie dat zegt, is op
voorhand niet te vertrouwen.”
De nieuwe trend nu is dat bedrijven MVO zelfs
gebruiken om hun producten aan de man te
brengen. Tijdens het World Economic Forum
in Davos werd door een aantal bedrijven een
nieuw merk geïntroduceerd: ‘Red’. American
Express, Armani, The Gap en Converse lanceer-
den ieder op hun eigen terrein een product dat
rood is. Een deel van de opbrengst wordt
gebruikt voor de strijd tegen hiv/aids. “In een
wereld met gejaagde consumenten die gek
worden van de lawaaierige reclame-uitingen
op hun televisie, worden nieuwe vormen van
communicatie verkend. Op zo’n manier biedt
MVO een enorm potentieel om commercieel
handig te opereren.”

deborah@anderswinst.com

Deborah Leipziger
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Leipziger over juridische dwang:“Als een bedrijf de
wet breekt, dan is het goed dat je dat bedrijf kunt
vervolgen. En het is goed dat zoiets internationaal
kan, want in veel arme landen zijn de rechtbanken
zwak en niet altijd onafhankelijk.”
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